
Orde van dienst 11 juni 2023, PKN Vries


Voorganger: Bram Gerritsma


Organist: Margriet Bussemaker


-Orgelspel

 

-Mededelingen door de dienstdoende ouderling


Gemeente gaat staan


-Aanvangslied: Alle eer en alle glorie (Lied 305, couplet 1 & 2) 


Bemoediging en groet 


Gemeente gaat zitten


Drempelgebed


Kinderen gaan naar de KND


-Vervolg aanvangslied (verv. Lied 305, Couplet 3)


Kyriëgebed	 


-Loflied: O Heer, mijn God (ELB 374, couplet 1 & 3)


1


Alle eer en alle glorie

geldt de luisterrijke naam!

Vier de vrede die Hij heden

uitroept over ons bestaan.

Aangezicht / vol van licht,

zie ons vol ontferming aan!

2

Alle eer en alle glorie

geldt de Zoon, de erfgenaam!

Als genade die ons toekomt

is Hij onze nieuwe naam.

Licht uit licht, / vergezicht,

steek ons met uw stralen aan!

3


Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,

die de eenheid in ons ademt,

vlam, die ons vertrouwen voedt!

Levenszon, / liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!
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-Gebed om verlichting met de Heilige Geest (of Gebed van de zondag) 


-Schriftlezing: 1 Kronieken 29:10-20 (NBV)


-Lied: Heb dank, o God van alle leven (Lied 315, couplet 1 en 3)


Vervolg schriftlezing: 1 Korintiërs 3:9-23 (NBV)


-Lied: Heer God, u loven wij (gezang ELB 341, alle coupletten)


Verkondiging


-Lied: Dank, dank nu allen God (Lied 704, couplet 1 en 3)


1


O Heer, mijn God, wanneer ik in 
verwond’ring

de wereld zie die U hebt voortgebracht.

het sterrenlicht, het rollen van de donder,

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein:

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

3

Als Christus komt met majesteit en luister,

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,

en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.

Refrein:

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

1


Heb dank, o God van alle leven,

die zijt alleen Uzelf bekend,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,

uw licht en liefde ons toegewend.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,

en wat voor wijzen bleef verborgen

werd kinderen geopenbaard.

3

Gemeente, aan wier aardse handen

dit hemels woord is toevertrouwd,

o draag het voort naar alle landen,

vermenigvuldigd duizendvoud.

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen

op mensengunst of -heerlijkheid?

’t Verwaait als gras en weidebloemen. –

Gods woord bestaat in eeuwigheid!

1


Heer, God, U loven wij.

Heer, U belijden wij.

Vader, in eeuwigheid

zingt 't gans heelal uw Naam,

Aarde en hemel, Heer,

zingen uwen Naam ter eer,

heel uw schepping door,

eeuwig met 't engelenkoor:

  

Heilig, heilig, heilig is onze God,

de HEER Zebaoth.

Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.

Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.

Halleluja, halleluja,

halleluja, halleluja.

Amen,
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-Voorbeden -  Stil gebed -  Onze Vader


-Inzameling van de gaven  


-Slotlied: Groot is uw trouw, o Heer (ELB 170, alle coupletten)


-Zegen 


Na de zegen zingen we lied 416, vers 1


Hear, wês mei ús oant in oare kear

Wol oant wersjen oer ús weitsje

Lit gjin kwea ús rigen reitsje

Hear, wês mei ús oant in oare kear.


1


Dank, dank nu allen God

met hart en mond en handen,

die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,

ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.

3

Lof, eer en prijs zij God

die troont in ’t licht daarboven.

Hem, Vader, Zoon en Geest

moet heel de schepping loven.

Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.

1


Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en 
Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 
toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
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